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NHA TRANG 15-02 - Tại Hòn Thơm nằm ngoài khơi thành
phố Nha Trang, có một nghĩa trang chỉ dành riêng cho
những em nhỏ sơsinh xấu số bị cha mẹ bỏ con hay phá 
thai trong bệnh viện hoặc trên đường phố. Báo Tuổi Trẻ 
Chủ Nhật cho hay, nghĩa trang này nằm cô quạnh giữa 
lưng chừng núi, quay mặt về phía thành phố Nha Trang. 
Nghĩa trang không có bia mộ mà chỉ có những nấm mồ lơ
thơnhỏ xíu. Gần hai năm qua, một nhóm khoảng 10 
người thiện nguyện đã tạo dựng lên nghĩa trang để làm
nơi an nghỉ cho những em nhỏ sơsinh xấu số.

Báo Tuổi Trẻ kể về một lần an táng những cháu bé sơ
sinh: “Ông già Lê Quang Lý dặn mọi người giữ im lặng. 
Nghi lễ tiễn đưa cuối cùng thiếu vòng hoa, kèn trống và
cũng không một giọt nước mắt người ruột thịt. Mười sinh 
linh nhỏ bé trong mười hũ sành được cẩn thận đặt trên bệ 
thờ đơn sơbằng đá. Những nén hương được thắp lên.
Khói hương bảng lảng bay theo gió núi và lời cầu nguyện. 
Ông Lý, ông Mỹ, anh Phúc, chị Kim... đứng lại gần bệ thờ 
hơn. Hình nhưnhóm thiện nguyện muốn lấy chút hơi ấm 
của mình để sưởi cho những bé lần cuối cùng trong buổi 
chiều lạnh lẽo... Chiều nay, trong những bé vô danh 
chuẩn bị về mộ núi có một bé đã tượng hình đầy đủ. Anh 
Tống Phước Phúc lại một lần nữa lấy họ mình đặt tên cho
bé. Anh thủ thỉ gọi bé là con, rồi lặng lẽ bê hũsành đặt 
xuống hố huyệt đã đào sẵn...”

Theo lời của những người thiện nguyện nói với báo Tuổi 
Trẻ Chủ Nhật, thì bé thơđầu tiên được đưa về đỉnh núi này cách đây hơn một năm, 
nhưng đến giờ đã lên đến 3,574 nấm mồ. Tất cả những bé dù đã tượng hình hay
chưa đủ hình hài đều được nhóm thiện nguyện đưa về từ những nhà hộ sinh, bệnh 
viện, kể cả bãi rác đường phố. Một số ít trong đó là thai bị chết lưu trong bụng mẹ, 
nhưng hầu hết đều đã được quyết định không cho ra đời.

Anh Phúc ngậm ngùi kể về cả mười bé vừa mới an táng đều có số phận nhưthế. 
Trong mười em thì có ba em bé đã được những người chạy xe ôm, nhặt ve chai 
chuyển đến. Những bé còn lại do chính anh và những bạn thiện nguyện nhặt về chỉ 
trong một ngày. Trong đó có một bé anh nhặt được trên bãi biển. Mảnh giấy báo sơ
sài gói béđã tả tơi trong sương lạnh qua đêm và những con sóng xô dạt bờ cát. Thi 
hài bé cũng đã chuyển màu tím đen nhưđất đá.

Anh Phúc tâm sự với phóng viên báo Tuổi Trẻ: “Mọi người ở đây đều đau đáu mong 
mỏi những nấm mồ được đặt tên người ruột thịt, nhưng đến nay mới chỉ có hai nấm 
mồ có đánh dấu. Hai nữ sinh viên quê tận miền Bắc, đang học ở thành phố Nha 
Trang, không dám cho con ra đời đã đến bệnh viện giải quyết, rồi quấn bọc nilông 
ôm thai nhiđã lớn của mìnhđến gửi nghĩa trang này.

Hai cô gái khóc ngất khi rải nắm đất cho con, nhưng vẫn không đủ dũng cảm lấy tên
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mình hay tên người cha giấu mặt nào đó đặt cho con trên bia mộ. Những người thiện 
nguyện chứng kiến chuyện này rất buồn, nhưng rồi tự an ủi dù sao bé thơnằm đó 
cũng không quá lạnh lẽo. Hầu hết các nấm mồ đều không tên tuổi và không có một 
người thân nào tiễn đưa hay viếng thăm, nhỏ nước mắt dù chỉ một lần!

Vừa rồi, chỉ có một bà mẹ sinh viên và bạn trai (có lẽ cha bé) là người thân đầu tiên
ghé lại cắm nén nhang trong ngày giỗ con. Cả nhóm thiện nguyện đã gạt nước mắt 
vì mừng tủi lẫn lộn! Tuy những bé thơyên nghỉ ở đây đều giống nhau ở nấm mồ 
gạch đơn sơ, nhưng nhóm thiện nguyện vẫn cẩn thận đánh số ký tự và ghi nhật ký 
chi tiết ngày giờ, nơi tìm được bé. Bởi họ vẫn hy vọng một ngày nào đó cha mẹ các 
bé sẽ quay lại tìm con mình...

Vẫn theo báo Tuổi Trẻ dẫn lời của những người làm việc thiện nguyện ở đây nói rằng 
công việc của họ chỉ là những việc “nhỏ bé âm thầm” thôi và tất cả đều đã nhận làm
cha mẹ cho 3,574 bé thơở đây.

“Biết rằng cũng không thể còn làm được gì cho các bé, nhưng chúng tôi nghĩ rằng dù
sao các bé cũng được an ủi phần nào!” Họ đã quyết định chọn ngày 13 Tháng Bảy 
làm ngày giỗ chung cho các bé. Ðó là buổi tất cả những nấm mồ sẽ có một cành hoa,
một nén nhang và lời cầu nguyện.

Câu chuyện thành lập nghĩa trang này bắt đầu từ ngày 13 Tháng Bảy năm 2004 khi 
anh Phúcđưa vợ đến bệnh viện sinh con. Vợ sinh khó, anh đã thức trắng đêm bên
hành lang bệnh viện để căng thẳng và nguyện cầu. Tuy nhiên, khi anh vừa nở nụ 
cười rạng rỡ nghe tiếng con khóc chào đời thì cũng là lúc anh phải chứng kiến một bé 
thơqua đời ngay lúc lọt lòng mẹ. Không hiểu vì vô tâm hay có lý do nào đó, người 
mẹ bất hạnh đã lặng lẽ bỏ con lại. Anh Phúc đã cười lẫn khóc khi vừa ôm đứa con ấm 
áp trong lòng vừa nhìn xác bé thơnằm co quắp lạnh lẽo một mình.

Trong đầu anh vụt lóe lên một ý tưởng bất ngờ mà cả đời chưa bao giờ nghĩ tới. Thu 
xếp cho vợ con xong, anh xin bệnh viện được giải quyết cho bé thơđã quađời. Anh 
về nhà, đi khắp vùng ven thành phố Nha Trang tìm đất trống. Nhiều người biết 
chuyện, cảm thương, định cho đất nhưng lại lấn cấn hàng xóm. Cuối cùng, anh tìm
được một bãi đất trên triền núi Hòn Thơm cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ 
một con sông. Núi đá nhiều hơn đất, anh phải đục đá đến tóe cả máu tay để đào
được hố huyệt.

Bé thơbất hạnh đầu tiên được nơi an nghỉ, rồi đến bé thứ hai, thứ ba, thứ tư... Nhiều 
người xúc động giúp đỡ hết mình, nhưng cũng có người ngạc nhiên về cái nghĩa 
trang tự phát “kỳ lạ” này, kể cả địa phương. Anh phải làm giấy tờ trình bày, rồi chạy 
tới chạy lui hàng chục lần để tìm sự cảm thông, chấp thuận. Khi chuyện đất đai vừa 
tạm ổn thì lại gặp lấn cấn với những nhà hộ sinh, bệnh viện. Họ nghi ngờ một người 
cứ ngày ngày đi xin xác thai nhi.

Từ tận trái tim mình, anh chân tình bày tỏ hết nguyện vọng, công việc, phương cách
chôn cất bảo đảm vệ sinh môi trường. Một số nơi đồng ý, nhưng có nơi vẫn bắt anh 
phải làm lý lịch có xác nhận “không tiền án, tiền sự”, kể cả giấy khám sức khỏe 
“thần kinh bình thường”. Dõi mắt nhìn những nấm mồ đang mờ dần trong bóng tối 
chập choạng, anh trầm ngâm kể: “Thật lòng, lúc đầu đụng chuyện tôi cũng buồn 
lắm, bi quan nghĩ rằng sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng sau đó tôi lại rất thanh thản khi 
ngày càng có nhiều người hiểu và sẻ chia với mình!”

Hiện nay, nhóm thiện nguyện làm mẹ cha của những bé thơở nghĩa trang nàyđã lên
đến mười người. Tất cả đều bình thường và lặng lẽ nhưbao người khác trong xã hội. 
Anh Phúc đang mưu sinh bằng nghề thợ xây, chị Phạm Thị Minh Anh là công nhân,
anh Nguyễn Ðình Rong làm bún, chị Nguyễn Thị Xuân bán thuốc lá lề đường, vợ 
chồng ông Lý nuôi tôm, ông Mỹ là công chức về hưu, anh Phú là thợ điện...



Hầu hết họ đều tình cờ biết chuyện, tìm đến nhau, rồi phát tâm cùng làm việc. Chị 
Xuân không chồng con, bán thuốc lá nuôi cha mẹ già. Chiều chiều, chị lên nghĩa
trang quét dọn, rồi thủ thỉ với những nấm mồ bé thơnhưtâm sự với chính con mình.
Còn ông Mỹ bỏ bàn cờ tướng giết thời gian để đi nhặt nhạnh những thai nhi xấu số. 
Ôngưu tư: “Tôi đã trải qua gần hết cuộc đời, nếm đủ buồn vui thế thái nhân tình,
nhưng nhiều lúc cũng không cầm nổi nước mắt!”

Ðốt nén nhang cuối cùng cắm lên bệ thờ, người công chức về hưu này, kể: “Tôi và
bạn cùng nhóm đã bao lần phải nhặt thai nhi từ bãi rác, thậm chí trong bọc nilông 
treo trên bờ rào, cuộn giấy báo ngoài hè đường, bãi biển. Thai nhi chưa tượng hình
còn đỡ, nhiều bé đã đủ chân tay...”

Theo thời gian, công việc lặng lẽ của những người lặng lẽ ngày càng được nhiều 
người biết đến. Có phòng hộ sinh chuẩn bị sẵn cả bao cho cuối ngày họ đến nhận. Có 
những bà mẹ lặng lẽ bọc xác bé trong chiếc khăn tìm tới. Thậm chí cả những người 
mới chỉ quyết định không cho con mình rađời cũng “xin một chỗ” trước khi vào
phòng kế hoạch hóa gia đình, mặc dù họ dứt khoát không để lại danh tánh cho thai 
nhi xấu số có một mộ bia đàng hoàng...

“Nhiều ngày nghĩa trang này phải đầy thêm hàng chục mộ mới...” - Phúc buồn buồn 
tâm sự, nhưng anh cũng cho biết bên cạnh việc nghĩa tận, họ cũng có niềm vui rất 
lớn khi cứu sống được nhiều bé thơ. Ngoài việc họ trực tiếp tìm đến những bà mẹ 
đang dùng dằng có cho con ra đời hay không, thì những bác xe ôm hay chị tiểu 
thương, cô y tá cũng là những nguồn tin cho họ biết đang có những sinh linh cần 
phải cứu.

Phúc kể với báo Tuổi Trẻ rằng anh và những bạn là cha của hàng ngàn đứa con đã
qua đời, nhưng cũng là cha của hàng chục bé thơđang sống. Hôm tôi đến, nhà anh
vẫn đang nuôi một cô gái quê Bến Tre. Trước đó, cô mang thai gần năm tháng đến 
bệnh viện xin phá, may có người biết anh Phúc đã gọi điện báo. Anh bỏ dở việc, đội 
mưa tầm tã đến tìm cô gái. Ngồi trước một người sắp làm mẹ đang suy sụp tinh
thần, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên:

“Hủy thai lớn thế này chắc nguy hiểm lắm. Thôi, nếu em khó khăn các anh sẽ giúp 
đỡ cho đến lúc mẹ tròn con vuông. Các anh hứa nếu em không nuôi được bé, các anh 
sẽ nuôi cho đến bất cứ lúc nào em đủ điều kiện nhận lại”. Cô gái gạt nước mắt cảm 
ơn, tá túc dưới mái nhà anh Phúc để giữ lại con. Một bé trai kháu khỉnh đã chào đời 
và bú cả bầu vú mẹ lẫn vợ anh Phúc. Có lần người mẹ trẻ này kể vì giađình chồng 
không chấp nhận nên cô định hủy con. Phúc tâm sự anh không quan tâm chuyện thế 
nào, chỉ thương đứa bé vô tội và nó cũng xinh yêu nhưcon anh.

Hiện Phúc còn đang là cha của bốn bé được mẹ cho ra đời nhưng không thể thực hiện 
chức trách mẫu tử. Một cô mù chữ, dính bầu đã sáu tháng trong lúc đi chăn bò với 
bạn trai ở miệt quê nghèo khó. Một em mới học lớp 10. Một bà thì ở vỉa hè, sống vất 
vả bằng nghề lượm rác, không thể nuôi thêm đứa con thứ ba không cha...

Có người mẹ quá khó khăn, anh chủ động tìm gặp. Có người âm thầm đến gửi con 
cho anh. Anh nhận nuôi rồi viết giấy cam kết sẽ trả lại con không điều kiện bất cứ lúc 
nào họ quay lại. Nhưng đến nay bóng họ vẫn biền biệt! Không nỡ để bé vô danh, anh 
đã đặt cho những tên là Vinh, Trường, Lộc, Tâm và tất cả đều mang họ Tống của 
anh. Tình thương của anh cùng những bạn thiện nguyện và những tấm áo, hộp sữa 
của anh xe ôm, chị tiểu thương nghèo khó mang đến đã giúp những bé ngày ngày
lớn lên trong ấm áp.

Chođến nay Phúc và các bạn có thể biết chính xác từng nấm mồ sinh linh ở nghĩa 
trang, nhưng không thể nhớ hết nổi đã cứu sống được bao nhiêu bé thơ. Anh kể 
nhiều lần đã dẫn chính những cô gái định hủy con đến nghĩa trang này. Anh muốn họ 



thấy thực tế lạnh lẽo. Nếu những bé nằm ở đây có linh hồn, thì anh cũng muốn 
những linh hồn trong trắng đó nguyện cầu cho những bé thơkhác đang trong bụng 
mẹ được chào đời...

Báo Tuổi Trẻ đã cung cấp địa chỉ và điện thoại của anh Tống Phước Phúc: 56/3 
phường Sài, thành phố Nha Trang, Việt Nam. Ðiện thoại: 011-84-913444016.


